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Voorwoord  
 
In 2022 kwam er geleidelijk weer wat leven in de brouwerij na alle coronaperikelen. 
We durfden de ‘open zaterdagen’ weer in ere te herstellen. Aanvankelijk nog op afspraak 
en met een tijdslot. De interesse bleek meteen groot en gaandeweg kon het allemaal weer 
soepeler verlopen, tot ieders vreugde. 
 

In 2022 kregen we 228 egels binnen, die weer goed 
verzorgd werden door de mensen in de opvang. Een 
aantal vrijwilligers nam helaas afscheid van ons, 
maar we kregen er veel enthousiaste nieuwelingen 
voor in de plaats. Onder hen warempel een 
‘egelhaakster’, die hopelijk de plaats van onze 
breiende Els kan innemen. We zijn heel blij met allen, 
want zonder vrijwilligers geen egelopvang! We 
namen ook afscheid van onze penningmeester Theus 
v.d. Broek, die 5 jaar lang het budget in de gaten 
hield, op nauwkeurige wijze. Het was een zilveren 

egel waard. Nog dank Theus. En ook fijn dat hij voor een plezierige opvolger, Han Jonkers, 
zorgde. Han is ook heel betrokken bij het egelgebeuren en zeer breed inzetbaar. Elders 
kunt u van zijn hand lezen wat er zoal over de financiën te melden valt. Wij zijn tevreden. 
Vooral toen Mark Rutte ons verraste door het bedrag, dat hij ontving als tegemoetkoming 
energiekosten aan ons over te maken. Dat bleek bovendien een stimulans voor vele 
anderen om ook te doneren! 
 
In het afgelopen jaar waren we weer open tijdens de Duinenmars, die wegens corona pas 
in oktober plaats vond. We hoorden de datum vrij laat, maar met kunst en vliegwerk 
kwamen we toch weer goed tevoorschijn en was het weer een feestelijk gebeuren, met 
veel belangstelling. Dit jaar vindt de Duinenmars plaats op 1 en 2 april,  dan bent u weer 
van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur en hopen we op mooie gezellige dagen. 
Leuk was, dat we in november gebeld werden door Holland Casino Scheveningen met de 
mededeling dat geld, gevonden op toiletten en garderobe, etc., jaarlijks aan goede doelen 
wordt geschonken. Dit jaar had een van de medewerkers ons samen met de Wulp als 
uitverkorenen aangemeld. 
 
We hopen van het geld een wasmachine te kunnen 
plaatsen in het asiel. Er gaan dagelijks heel wat vieze 
‘waslapjes’ doorheen en het zou plezierig zijn als die 
ter plaatse gereinigd kunnen worden. 
 
Het was een mooi einde van 2022!  
 

 
 
Ank Naeije, voorzitter Egelopvang Den Haag e.o. 



In 2022 vingen we 228 egels op in ons asiel. Gewonde egels, zieke en verzwakte egels. 
Zwangere dames en kleintjes die hun moeder kwijt waren. Aangereden dieren.  
Een greep uit egels die we hebben behandeld:  
 
  

Egeltje Pip kwam als peuter binnen zonder 
moeder. Hij at erg goed, groeide hard en 
ligt nu lekker in winterslaap in het asiel. In 
de lente kan hij worden uitgezet. 

Egel Dobby is al heel oud en eet lastig 
vanwege een kaak probleem. Hij wordt 
behandeld voor schurft en schimmel en 
moet flink aankomen voor hij in een tuin 
van zijn oude dag kan gaan genieten. 

Jonge egels verblijven samen in een hok, 
zo kunnen ze elkaar warm en gezelschap 
houden, net als in de natuur. De drieling 
Kwik, Kwek en Max is berucht om de 
bende die ze van hun hok maken!  

Kai werd door de dierenambulance 
gebracht en had een wond aan de neus. 
Hij had grote teken en was veel te klein en 
mager voor de tijd van het jaar.   



Onze vrijwilligers verzorgen dagelijks de egels in het asiel. Hokken schoonmaken, voer 
prepareren en toedienen van medicatie. Ook worden de dieren goed geobserveerd.  
 
  

Informatie van de egel wordt 
bijgehouden op de ‘status’ 

De egels worden elke dag 
gewogen 

Het mooiste klusje: gezonde egels 
weer uitzetten in de natuur! 

 Pijnstilling en antibiotica 
worden als injectie toegediend 

Schimmel medicatie kan via een 
spuitje in de mond  

Baden in Imaverol doodt schimmel 
op de huid.  



We hebben vele vrijwilligers op de opvang, sommige al decennialang. Hanneke Richter is 
een van onze oudste vrijwilligers, Lori Walzberg juist een nieuweling. Voor dit jaarverslag 
gingen we samen in gesprek. We vroegen ze hoe lang ze al bij de opvang zijn betrokken. 
 
Hanneke: Ik ben in de egelopvang gekomen in 1991, dus 
al 32 jaar. Ik was medisch analiste, en er was behoefte 
aan iemand die met een microscoop kon omgaan. Ik vond 
(en vind!) de bacteriologie een heel interessant 
onderwerp. Tot 2003 was er een asielhoudster, die alle 
behandelingen voor de egels voorschreef. Zij gaf aan 
welke egel naar een tuin mocht of uitgezet, een klusje dat 
een vrijwilliger dan mocht doen. Er was verder geen 
overleg. Wel mocht een enkeling leren prikken. Toen in 
2003 de asielhoudster vertrok, heeft het bestuur 
gevraagd of ik het wilde overnemen. Met alle dagleiders 
hebben we met algemene stemmen besloten dat elke 
groep de verantwoording zou gaan dragen voor 
behandelingen. We vergaderden regelmatig over 
medicatie en andere medische zaken. Door corona is dat in 
het slop geraakt, ik zou graag willen dat we weer meer bij elkaar komen, om de 
behandelingen te bespreken.  
Lori: Ik ben begonnen op de opvang in mei 2022, dus ik werk er pas een maand of negen. 
Eigenlijk had ik eerder al eens een poging gewaagd, maar toen waren er geen vacatures. 
Ik wil ook nog leren om egels te prikken - ik ben nog niet verder gekomen dan oefenen op 
een grapefruit, haha. Een tijdje terug werd mij gevraagd of ik - samen met mijn collega 
Mariëlle - ook de verantwoordelijkheid over het winkeltje op mij zou willen nemen. Dat 
leek me heel leuk, en ook al zijn we pas kort geleden daarmee begonnen, is het inderdaad 
nu al leuk gebleken.  
 
Is er een speciale egel die je is bijgebleven? 
Hanneke: Er zijn heel veel egels door mijn handen gegaan. Eén egeltje staat me nog goed 
bij. Het was in de winter, toen we werden gebeld door een bloemenkiosk, die het 
vermoeden had, dat er een egel daar “woonde”. Wat bleek, het dier had van alles wat ie 
kon vinden, inpakpapier, restanten van bloemen, takjes, een nest van gemaakt. Toen ik 
hem wilde pakken, zat er een kerstbeertje tussen zijn voorpootjes. Hij was in diepe slaap. 
Heel voorzichtig heb ik hem meegenomen naar de opvang en met zijn eigen nest in een 
buitenkooi geplaatst. In het voorjaar hebben we hem weer uit kunnen zetten. 
 

Lori: Zeker in het begin had ik al mijn aandacht nodig om te leren hoe 
je voor een egel moet zorgen, om alle procedures in de opvang te 
kennen. Dat heb je niet in een dag onder de knie. Na het werk wist ik 
dan de namen van de egeltjes echt niet meer. Dat wordt 
langzamerhand wat beter, nu er iets meer routine in begint te komen. 
Egeltjes die me bijblijven zijn toch in ieder geval de egeltjes die erg 
zwak en zielig zijn. Andere egeltjes blijven me bij omdat ik er mooie 

Hanneke bij de microscoop 

 
 
 



foto's van genomen heb (deze zie je soms terug op onze social media-accounts). Natuurlijk 
maakten ook de baby-egeltjes van afgelopen zomer indruk, want wat zijn die toch schattig. 
 
Wanneer ben je op de opvang te vinden? 
Hanneke: In de beginjaren werkte ik op maandagmiddagen aan mestonderzoek. Later heb 
ik meer mensen hiervoor opgeleid, en ging ik zelf op maandag ochtend werken. Het was 
een zeer stabiele groep vrijwilligers, zeker het woord vriendinnen waard. De groep is in 
2021 geheel vernieuwd, en ook nu werken er heel fijne mensen.  
Lori: Ik werk normaliter op de zaterdag en heb het enorm naar mijn zin. Af en toe val ik op 
een andere dag in, als er handjes te kort komen. Ik vind het leuk om op die manier af en 
toe meer collega's te ontmoeten. 
 
Wat is er zo speciaal aan de egel? 
Hanneke: Ik denk dat zijn snuitje maakt, dat je van egels 
gaat houden. Egels laten zich goed behandelen, en soms 
lijkt het alsof ze begrijpen dat wij mensen hen geen kwaad 
willen doen. Wat ik heel frappant vind aan de egel, is, dat 
in al die miljoenen jaren van evolutie de egel zich altijd 
heeft kunnen handhaven. 
Lori: Ja, dit ben ik natuurlijk helemaal met Hanneke eens: 
het snuitje is ontzettend schattig. En die tandjes! En de 
voetjes en de oortjes natuurlijk ook. En de knorrende 
geluidjes die ze soms maken.  
 
Hebben jullie wensen/ dromen voor de toekomst? 
 
Hanneke: Wat ik het liefst zou wensen voor de opvang, is 
een gebouw waarin we echt een aantal grote ruimtes hadden: Grote Kamer, ziekenboeg, 
isoleer, overwinteringsruimte, en een grote kantine voor de vrijwilligers waarin we ook 
een natuureducatieruimte kunnen realiseren. Heel stiekempjes hebben we weleens 
gedacht om het hele gebouw van de “mannen”, onze buren, over te nemen. Ook een 
nieuwe wasmachine staat op het lijstje, we hopen die te kunnen kopen van giften.  
Lori: Het beeld dat Hanneke schetst, voor wat meer ruimte, spreekt mij ook aan. Als de 
kamers wat groter zouden zijn dan had je iets meer plek om je werk te kunnen doen. Je 
loopt elkaar nu al gauw voor de voeten, merk ik. En ik denk ook dat het op termijn zou 
helpen als we een beetje zouden digitaliseren. Dan zou de administratie wellicht wat 
sneller kunnen, waardoor je meer tijd overhoudt voor de egeltjes zelf. En daar gaat het 
uiteindelijk natuurlijk wel om.  
 
Hanneke, heb je iets dat je wilt meegeven aan alle vrijwilligers die net beginnen?  
 
Heb en hou plezier in je werk, want er bestaat niets mooiers dan een zieke egel weer op 
zijn pootjes te krijgen en weer terug te zetten in de natuur! 
 

‘Het snuitje maakt dat je 
van een egel gaat houden’  



Financieel verslag  
 
In financieel opzicht was het een bijzonder jaar. We hadden goede inkomsten uit 
donaties en giften, maar daar tegenover stond een waardeverlies van onze reserves door 
tegenvallende resultaten in een dalend beursklimaat. Halverwege het jaar hadden we 
een wisseling van penningmeester. Onze dank gaat uit naar Theus van den Broek, die de 
afgelopen 6 jaar de financiën onder zijn hoede had. De overdracht is soepel verlopen.  
 
Het is fijn te zien dat er waardering is voor de egelopvang vanuit de donateurs, niet 
alleen door financiële bijdrage maar ook door bemoedigende berichten in de 
overschrijving. Een greep hieruit: "We hebben bewondering voor jullie fantastische werk" 
"Donatie voor Carolientje " , "Donatie 2022, succes met de Egeltjes"  ,  "Ga door met jullie 
mooie werk in het nieuwe jaar"  ,  "Donatie met dank aan de inspiratie van Mark Rutte. 
 
 

 
 
 
We zagen een behoorlijke toename van de eenmalige giften. Het opstarten van onze 
open dagen na de coronaperiode heeft hier mede aan bijgedragen, maar ook de 
uitzending "Het gesprek met de minister-president,” waar Mark Rutte live op televisie 
vertelde dat hij zijn energiecompensatie van 190 euro aan de egelopvang wilde gaan 
doneren. Dit gaf in december een zeer positieve respons van andere gulle gevers uit het 
gehele land.  
 
Ondertussen blijft ook de QR-code om een bedrag over te maken een handig instrument 
dat veel oplevert. De steun van onze vaste donateurs blijft onverminderd sterk, zowel 
met hoge bedragen als met maandelijks terugkerende kleinere bedragen. Gezamenlijk is 
dat een heel mooi bedrag. Hartverwarmend zijn ook de geldinzamelingen bij scholieren. 
We waarderen dit enorm. Alle donaties en giften maken het ons mogelijk de zieke egels 
door onze vrijwilligers te blijven verzorgen. 
 
 



 
 
 
Aan de uitgavenkant zagen we een stijging van de kosten van het egelvoer. Tegen de 
verwachting in stabiliseerden de medische kosten in het afgelopen jaar. We zien dat 
onze vrijwilligers, en enkele leveranciers, zich inzetten om de kosten zo laag mogelijk te 
houden, soms zelfs door diensten te sponsoren. De reserves kregen wel een flinke deuk 
te verwerken vanwege een zeer tegenvallende beurs. 
 
Op de begroting voor 2023 zien we een verhoging van de post Huisvesting & onderhoud. 
Mede dankzij een gift (Holland Casino) staat de investering in een was/droogmachine op 
het programma. We gaan ook een toename zien in de bestuurskosten. Dit komt o.a. 
door de leges die de provincie ons oplegt voor de vergunning, in het kader van wet 
Natuurbescherming opvang van beschermde diersoorten.  
 
Samen met onze donateurs, gulle gevers, vrijwilligers en leveranciers gaan we ons het 
komende jaar volop inzetten voor de zorg van zieke en gewonde egels en hopen ook het 
komend jaar veel egels levenslustig weer uit te mogen zetten. 
 
De boekhouding is gecontroleerd op 7 maart 2023 door dhr E. Hamelink. 
 

 
Han Jonkers, penningmeester 

2022 2022 2023
Begroting Realisatie Begroting

INKOMSTEN
Donaties van particulieren  €      10.500,00  €                9.997,01  €                9.000,00 
Donaties van organisaties  €                    -    €                   100,00  €                            -   
Giften eenmalig & collectebus  €        3.000,00  €                8.703,16  €                7.700,00 
Gift organisatie eenmalig  €                    -    €                            -    €                2.500,00 
Sparen & beleggen  €            500,00  €                1.394,43  €                   300,00 
Doorbelaste kosten verzorging egels  €                    -    €                     27,50  €                            -   
Winkel verkoop + evenementen  €            500,00  €                   523,50  €                   500,00 

Subtotaal  €      14.500,00  €              20.745,60  €              20.000,00 

UITGAVEN
Medische kosten egels  €        5.250,00  €                4.636,56  €                5.250,00 
Voeding egels  €        3.000,00  €                3.991,51  €                4.500,00 
Verzorging egels  €            250,00  €                   243,09  €                   300,00 
Huisvesting & onderhoud  €        2.500,00  €                2.522,78  €                5.000,00 
Administratie & bestuur  €            300,00  €                   393,66  €                2.150,00 
Verlies sparen en beleggen  €        1.000,00  €              12.064,34  €                2.500,00 
Communicatie & publiciteit  €            750,00  €                   771,34  €                   750,00 
Vrijwilligers  €        1.250,00  €                1.321,55  €                1.500,00 
Winkel inkoop  €            200,00  €                     29,67  €                   300,00 

Subtotaal  €      14.500,00  €              25.974,50  €              22.250,00 

SALDO BATEN EN LASTEN  €                    -    €              -5.228,90  €               -2.250,00 

ONTTREKKING UIT RESERVE  €                    -    €                5.228,90                                                                                                    

FINANCIËN 2022



Thuiszorg 
 
Niet alleen in de opvang, ook bij vrijwilligers thuis vangen we elk jaar egels op. Het gaat 
dan om egels die meerdere keren per dag zorg nodig hebben, of die extra in de gaten 
moeten worden gehouden. In totaal hebben we 45 egels in thuiszorg gehad in 2022. 
 
Dat kunnen egels zijn met wonden die regelmatig moeten worden schoongemaakt, maar 
ook heel jonge egels van minder dan 200g die zonder moeder zijn aangetroffen, alleen of 
met één of meerdere broertjes of zusjes. Kleine egeltjes vragen veel zorg, en moeten 
gedurende de dag en nacht regelmatig eten en drinken.  
 
Wordt een nest met moeder gevonden, bijvoorbeeld omdat er bouwwerkzaamheden zijn 
waardoor een nest verstoord is, dan kan de moeder zelf voor de kleintjes blijven zorgen. 
Wij geven het gezin een ruim hok met voldoende voedsel en water, tot de jongen groot 
genoeg zijn om te worden vrijgelaten. In de natuur verzorgt een moeder haar jongen zelf 
tot een week of acht, waarna ze hun eigen weg vervolgen. Mocht u een nest in uw tuin 
vinden, laat het vooral met rust, de moeder weet wat ze doet en een nest in een veilige 
omgeving verstoren mag absoluut niet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de maanden oktober en november worden er regelmatig kleine egeltjes gevonden die 
hun moeder kwijt zijn, of waarbij de moeder verwond of erger, dood, is aangetroffen. De 
sterkere kleuters redden zich vaak alleen, maar de wat zwakkeren niet. Gelukkig weet de 
dierenambulance ons te vinden - in het najaar zijn wij ook in de avonden bereikbaar, want 
bij zeer jonge egels is het belangrijk meteen hulp te geven. Heel kleine egels hebben 
meteen warmte en eten nodig, daarom gaan deze direct naar de thuiszorg. Voor de 
specialistische zorg die deze kleine egeltjes nodig hebben is ervaring vereist. Het zijn 
immers wilde dieren, geen huisdieren.  

Moeder egel zorgt goed voor haar 
jongen 

Soms wordt in de opvang een nestje geboren! 



 
Veel jonge, zwakke dieren hebben last van parasieten, gelukkig kunnen we die prima 
bestrijden. Denk hierbij aan inwendige parasieten zoals long- en darmhaarwormpjes maar 
ook aan uitwendige parasieten, zoals vlooien, vliegeneitjes, teken en schurftmijt. Direct 
en met de juiste middelen behandelen is noodzakelijk. 
 
De vraag is altijd waarom een egeltje alleen is aangetroffen. Was het een ongeval, of is 
het te zwak om voor zichzelf te zorgen? Op de opvang kunnen we egels een doorstart 
geven, maar we moeten er rekening mee houden dat een klein en zwak dier mogelijk niet 
sterk genoeg is om het in de natuur te redden. Toch helpen we alle egels met de grootst 
mogelijke zorg en liefde. 
 
In het afgelopen najaar heb ik 18 egelpeuters en - kleuters thuis mogen verzorgen, die 
direct door de dierenambulance bij mij zijn gebracht. De hulp van de dierenambulance is 
hier essentieel, en wij zijn ze dan ook heel dankbaar. Zonder hun inzet konden we dit wilde 
diertje, dat er al was in de tijd van de dinosaurussen, dus voordat er mensen waren, niet 
helpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wat kunt u doen voor de egel? Ziet u een egel op een ongebruikelijk tijdstip of plaats, 
reageert het diertje niet alert of heeft het veel teken en vlooien, dan is er vaak iets mis. 
Een gezonde egel kan zich prima schoonhouden, dus ziet hij er vies en onverzorgd uit dan 
is er ook reden tot ongerustheid. Wanneer u een klein egeltje alleen ziet, dat kleiner is dan 
een tennisbal, dan heeft deze waarschijnlijk ook onze hulp nodig.  
Bel ons of de dierenambulance direct! 
 
 

Drieka Rog 
 
  

Jonge egels gaan meteen naar de thuiszorg 



Bezoekers en scholen  
 
De egelopvang doet meer dan het opvangen en verzorgen van zieke egels. Het informeren 
van mensen over egels, en hoe we onze leefomgeving beter en veiliger voor ze kunnen 
maken is, vinden we net zo belangrijk. Voor diegenen die meer over egels willen leren, 
houden we elke eerste zaterdag van de maand een open dag, van twee tot vier in de 
middag. Op afspraak ontvangen we ook groepen in de opvang.  
 
We gaan ook zelf op visite bij scholen, om de kinderen echte egels te laten zien en ze te 
leren over deze leuke diertjes. Het is geweldig om te zien hoe begaan heel jonge kinderen 
al zijn met de natuur. Laten we hopen dat de kennis beklijft, en dat ze zich later in blijven 
zetten voor een groene natuurlijke omgeving waar de egel kan floreren.   
 
Meer informatie over open dagen en bezoeken kunt u krijgen via het contact formulier op 
de website.  

  



Zorgtuinen  
 
Of een egel de vrijheid tegemoet kan, of eerst moet aansterken in een gesloten tuin, hangt 
af van het jaargetijde, het gewicht en de toestand van de egel. Baby-egels die het goed 
doen maar nog niet zwaar genoeg zijn, worden in het najaar in een gesloten tuin geplaatst. 
Voor sommigen een eerste kennismaking met de natuur! Zo’n tuin moet goed afgesloten 
zijn, want als het schedeltje ergens door kan, dan de rest ook. Zorgtuinen worden door 
ons op veiligheid getest. Steile oevers van vijvertjes moeten aangepast: Een egel kan goed 
zwemmen, maar moet er wel uit kunnen uiteraard! 
 
Is een tuin goedgekeurd, dan kan de egel geplaatst. Hij krijgt een slaaphuis, of genoeg 
droog nestmateriaal om zelf een nest te bouwen. Ook komt er een eethuis met een tunnel, 
zodat de katten uit de buurt de kattenbrokken die de egel voorgeschoteld krijgt niet 
opeten. Kleine egels worden soms vroeg wakker uit de winterslaap, en in een zorgtuin 
worden ze dan bijgevoerd. Het wakker worden vergt energie, zonder bijvoeding gaat de 
egel wel weer slapen, maar kan hij bij gebrek aan vetten voorgoed inslapen. In het voorjaar 
is de egel 1/3 van zijn gewicht kwijt en krijgt dan weer te eten in de zorgtuin. Als hij zo’n 
750 g weegt kan hij de vrijheid tegemoet gaan. Tuinbezitters zetten vaak zelf uit, maar in 
overleg met ons of de plek geschikt is, zodat niet alle egels op één plek terechtkomen.  
 
Oudere, zieke of gewonde egels komen het hele jaar 
door binnen en worden, na behandeling, liefst zo 
snel mogelijk weer teruggeplaatst op de plek waar 
ze vandaan komen, mits die veilig wordt geacht. 
Probleemgevallen, bijvoorbeeld met een gebroken 
pootje, een te licht gewicht, of blinde egels worden 
ook soms als ’tussenstation’ in een tuin geplaatst. 
Ook egels die het niet goed doen op de opvang 
ondanks behandeling, mogelijk door stress in een 
klein hokje, komen in een tuin ter observatie. In het 
voorjaar vergt dat veel aandacht. Mannetjes hebben 
een zeer sterk ontwikkeld instinct en willen zo snel 
mogelijk een dame opzoeken. We hebben egels 
gehad die, met hulp van beplanting zoals klimop, 
over een schutting liepen en zo de tuin uit.  
 
We hebben altijd veel mensen die zich aanmelden voor een egel in de tuin. Het is ook heel 
leuk. Alleen moet je niet raar opkijken als je na een mooie lenteavond met open 
tuindeuren, de volgende dag een vies luchtje ruikt en onder je fornuis, trap, kast of bank 
een opgerold egeltje vindt dat toch ergens zijn ontlasting kwijt moest. Zeker mensen met 
een kattenluik kunnen daarvan mee praten. Zelf heb ik eens in een vest, dat de vorige 
avond aan een tuinstoel hing, mijn hand flink geprikt aan een egel die in de mouw was 
gekropen. De egel rolde zich stijf op, en ik ben een poos zoet geweest om hem uit de wol 
los te wurmen. Egel in de tuin… altijd leuk!  

Ank Naeije  



Blinde Jacques 
 
In september 2022 kwam egeltje Jacques in ons 
asiel, via de dierenarts en de dierenambulance.  
Hij werd op straat gevonden. Er zaten vogels om 
hem heen en zijn linkeroog was gewond. Helaas kon 
dit niet meer worden gered. Na een paar dagen 
bleek dat hij met het andere oog ook niets meer 
zag. Verder was Jacques mooi en gezond, hij wilde 
niets liever dan vrij zijn.  
 
Het probleem met blinde egels is dat ze slecht onderscheid kunnen maken tussen dag en 
nacht, en overdag op pad gaan is gevaarlijk. Daarom werd Jacques eerst in mijn afgesloten 
tuin uitgezet. Daar verbleef al een ander egeltje, Grace, een vrouwtje met maar 3 pootjes. 
Bij een eerdere ervaring met een blind en een ziend egeltje samen, zag ik gebeuren dat de 
blinde van de ziende egel het nachtritme overnam. Zou dat weer gebeuren? Jacques kreeg 
de ruimte, een met hooi gevuld schoon slaaphuis en eten. Hij ging al snel op verkenning, 
rondjes lopen door de tuin. De rondjes werden steeds groter. Het werd donker en Jacques 
was spoorloos. Ook de volgende dag, geen Jacques. Maar de 2e nacht wachtte me een 
verrassing: Jacques was bij Grace in het nest gekropen!  
 
Beide egeltjes werden dikker, ze lagen bijna 
klem in het slaaphuis van Grace. Soms sliepen 
ze samen een nachtje in het zijne. Toen werd 
het tijd voor de winterslaap. Er werd steeds 
minder gegeten, soms een paar dagen niets. 
Tot op een dag Jacques voor het slaaphuis als 
een tol rondjes liep en liep, hij stopte niet. Wat 
was er aan de hand? Ik pakte hem op om hem 
te kalmeren. In mijn arm werd hij rustig en 
ging hij slapen. Maar toen ik hem in het 
eethuis zette, begon hij weer te rennen. Dan 
maar in zijn eigen huis, dacht ik, maar nee, 
Jacques ging weer rennen als een bezetene. 
Alleen in mijn armen vond hij rust. Ik heb toen 
een nest gemaakt in een hoge wasmand.  
 
Over de mand hing ik een gehaakt kleed om ontsnappen te bemoeilijken. En ja, Jacques 
ging slapen. Na één enkele poging om eruit te klimmen, slaapt Jacques nog steeds. Nu wel 
verder in het asiel, waar hij met mand en al naartoe is gebracht. De vraag blijft waarom hij 
zich zo gedroeg. Werd hij uit het slaaphok gejaagd door Grace? En wat zal de toekomst 
brengen voor blinde Jacques? De tijd zal het leren…   
	 	 	 	 	 	 	
	

Willy van Rossum  

Jacques in de wasmand 



Onze egelopvang zou niet kunnen draaien zonder alle vrijwilligers die zich 
dagelijks inzetten voor de stekelige vriendjes. Dank aan allen voor jullie inzet! 
 
Simone Bloemhard, Alexandra de Ruiter, Marja Hijlkema, Cathy 
Hijlkema, Drieka Rog, Hanneke Richter, Thessa Vollebregt, Ien 
Biesot, Naomi Mulder, Saskia Stigter, Lilian van Campen, Nastja 
Duijsters, Willy van Rossum, Sylvia Schootman, Leny Vos, Lenie 
Valstar, Tinus Habich, Karien van Ditzhuijzen, Gail Urlings, 
Marleen Quakkelaar, Paul Wouters, Astrid van der Maaten, 
Diana Vis, Ingrid van der Straat, Fabienne Los, Simone 
Hardenberg, Roos Harmsen, Nadya Pupping, Julian Hartinger, 
Claire Sevat, Allison Luger, Meral Mertens, Marta Krouwer, 
Mahova Zhu, Marëlle van der Lee, Lori Walzberg, Carola 
Strittmatter, Lia van ’t Sandt, Margot de Vries, Ank Naeije, Theus 
van den Broek, Han Jonkers, Wichert Noordeloos.  
  

Kennen jullie Joost, de asielkat? 
Elke dag is hij achter de opvang te 
vinden, voor een knuffel en een 
snack. Helaas heeft Joost een 
nierziekte, dus snoepen van het 
egelvoer mag hij niet meer…  



   
 
 
 
 

De Egelopvang Den Haag bestaat bij gratie van giften van 
donateurs. Bij deze willen wij alle gulle gevers van 2022 
hartelijk bedanken! 
 
Wilt u ook bijdragen?  
 
Kijk op www.egelopvangdenhaag.nl  hoe u kunt helpen.  


